Laat je niet verblinden

Peer Verhoeven

Kerstmis gaat overruled worden door seculier spektakel, de steeds verder gaan-
de vercommercialisering van rust- en feestdagen en door de verindividualisering
van de mensen. Het authentieke Kerstmis heeft zoals ook de andere grote religi-
euze feesten een dimensie en ademt een sfeer die de mens en het menselijke te-
boven gaat. Deze dimensie en sfeer kunnen verwoord worden vanuit de historie
van een godsdienst of door een godsdienstige gemeenschap. Ze vallen er echter

niet mee samen.

Laat je niet verblinden

door dwaallicht, schone schijn;
niet overschreeuwen

door halve waarheid, holle frasen.

Laat je niet vullen

met maaksels van eigen makelij;
niet verlammen

door wat je hebt, wat je mist.

Want oneindig veel hoger
reikt je heimwee;
oneindig veel verder je horizon.

Breek samen het brood en deel
met elkaar de beker zoet en zuur.

Welkom

Wie en vanwaar u ook bent;
hoe ook geaard, gevaren -
welkom vanavond hier.

Wat u ook bezielt, beroert;
waarmee ook bezig, wat voor de boeg -
welkom vanavond hier.

Wat u ook hebt door- en meegemaakt;
wat u nog te wachten staat -
welkom vanavond hier.

Met je naasten

Licht en warmte

in stilte en rust gezocht,

in lied en lach uitgezongen ...
Licht en warmte zelf beleefd
en met je naasten gedeeld.

Rust en vrede

van binnen gevoeld

naar buiten uitgedragen ...
Rust en vrede zelf beleefd

en je naasten bijgebracht.

Geloof en vertrouwen

in je hart gegroeid, gekweekt,

in woord en daad beleden ...
Geloof en vertrouwen zelf beleefd
en in je naasten gewekt.

1alig
Zalig die
troosten en bemoedigen,

lammen een hand toesteken,
overschreeuwden stem geven.

www.deroerom.nl

Zalig die

het gemeden mispunt aanspreken,

de smerige zwerver binnenlaten,

de onbeminde vreemde welkom heten.

Zalig die

muren slopen, slaghomen openen,
staan voor echt en recht,
metterdaad vrede maken.

Gebed

Iets in ons,
rotsvast en kwetsbaar, broos
heeft een grenzeloos vertrouwen.

Iets in ons,
vreemd en aangeboren,
stamelt van leven onverwoestbaar.

lets in ons, ondoorzichtig
als dauw in de morgen,
weet U de ziel van ons bestaan.

Laat ons dit beleven,
houd deze hoop levend,
voed dit blij vermoeden -

God en Goed in uw naam
voor nu en straks.

Hierom

U allen in ’t holst

van de natuur gekomen, om
licht en warmte te vinden en
iets van een hemel te beleven.

U allen met wat je

pijn of deugd doet gekomen,
om samen te zijn, te zingen,
een vertrouwd verhaal te horen.

U allen, hoe druk ook bezig,
toch gekomen, om verder

te reiken dan te halen, meer
te beseffen dan te weten is.

Woorden

Als het er op aan komt

- diep in de put van verdriet - zijn
mensen op zichzelf aangewezen,
worden op zichzelf teruggeworpen,
komen, zeggen we, zichzelf tegen.

Aureille, Provence (F), aquarel 1978 Jan Lurinks, oud-docent
gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel

Wie dan rap komt aanzetten met

God en kerk, kruis en kribbe,

vindt geen gehoor, geen antenne

en wordt als stoorzender, betweter,
als vreemde buitenstaander ervaren.

Woorden zeggen dan pas iets,
wanneer er in doorklinkt wat
- op 't laatst - Hans Andreus
God schreef: ‘Dat Je er bent
als een licht, dat in mij ademt.

Over erfgoed gesproken

Het feestje van de Sint

en de feestdag van het Kind

raken hun verhaal kwijt en

onder spullen en prullen bedolven.
(Peer Verhoeven)

Kinderen, nu geboren, kennen
straks - zo wordt beweerd -
naast geen privacy

ook geen Kerstmis meer.

(Rob Schouten, Trouw 27/12/13)

In de grote feesten resoneren
herfst, winter, lente, zomer en
beleven mensen ritme en sfeer
van het gegeven leven.

Een samenleving die deze feesten
verslonst, vervreemdt de mensen
eerst van natuur en leven, dan van
elkaar en tenslotte van zichzelf.
(Peer Verhoeven)
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